Murat Moralı 


2 


DEMOKRASİ VE İLERLEME DÜŞ-MANLARI TÜM ANALARA, TÜM YURT-SEVERLERE GENCECİK YAŞTA ÖLDÜR-DÜKLERİ CANLARIMIZIN HESABINI ER VEYA GEÇ AMA BİR GÜN MUTLAKA VE-RECEKLERDİR. 


İşçi meleri ve demokrasiden nia 16 Mart 1978 günü İstanbul Üniversitesi'nden topluca çıkan ilerici yurtsever öğ- tüm anti-faşist güçler, son katliamı ve ül- renciler üzerine faşist canilerce bomba atıldı. Arkasından da otomatik silahlarla tarankemizde tezgâhlanmak istenen kanlı dik- dı. Bu katliamdan sonra 7 gencecik fidan aldıkları yaraların tesiriyle öldüler. Onlarca ta özlemlerini protesto ettiler. Bu yığın genç de yaralandı. 
sal protesto ülkemizde demokrasi güçle- FAŞİST GÜÇLERİN EN KANLI BASKI VE SİNDİRME ARAÇLARINDAN BİRİ KİTLE rinin faşizme geçit vermemekteki kararlı- KATLİAMIDIR. KURBANLARININ ÇOCUK-GENÇ-KADIN OLMASI ONLARA VIZ GELİR. 
lığının bir kanıtı oldu. GÜN BİRLİK MÜ- FAŞİZME VE ÜLKEMİZDE FAŞİZMİ TEZGÂHLAYANLARA LANET OLSUN. 


CADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜDÜR. 


BU TERÖRÜN - 
SONU 
NEREYE 
VARACAK? 


Polisin on gün önceden haberdar 
edilmesine karşın, 16 Mart günü 7 
ilerici, yurtsever öğrenci faşist saldırganların katliamı sonucu canic& öldürüldü. 40 öğrenci de ağır yaralandı. Bu katliam emperyalizm, işbirlikçi tekelci sermaye ve onların vurucu kolu kontrgerilla tarafından arkalanan ülkü ocaklı ve MHP'li faşist komandoların terörcü ve katil yüzlerini bir kere daha açığa çıkarmıştır. 

Halkımızın her gün birkaç ev-Iâdı e öldürülmektedir. Ağır hayat şartları ve baskılar Karşısında hoşnutsuzluğu artmaktadır. Bir yandan da ilerleme ve demokrasi mücadelesi gittikçe yükselmektedir. Bu gelişmeler karşısında çözüm getiremeyen büyük burjuvazi için son çare kalmaktadır. Terörle, kitle katliamlarıyla halkı sindirip kanlı dikta rejimini getirmek. İşte son olaylarla tezgâhlanmak istenen “de budur. 

Durum böyle iken bu terörü kimlerin, ne için yaptıklarını söylemekten kaçınılmaktadır. Hele bu güçler ilerici bir savcıyı öldürerek ellerini devletin yargı organlarına kadar uzatabilmişken gerici basın, bazı ilerici gazeteler ve iktidar hâlâ bu tutumlarında israr etmektedirler. Mücadelede başarı kaaznmak isteniyorsa hedefini iyi tespit etmek gerekir. Bu hedef faşizmdir. BU TERÖR FAŞİZ-MİN DEMİR YUMRUĞUNU HALKA DAYATMAK İÇİNDİR. 
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rak, katledildi. Tüm bu saairilar istenilenin tersine, örgütümüzü yıl- 


LİSELİ GENÇLER a ANALARA SESLENİYOR 


— Faşist Saldırıların Örgütünüz 


üzerinde de yoğunlaşmasının ne- 


g Hanımlar güzelleşmek için yılda 3,5 milyar harcıyor 


İstanbullu hanımların bir yılda berberlerine ödedikleri para ile 


© 6 bin güzellik salonuna bir günde 
15 milyon lira ödeniyor 


denleri sizce nelerdir? 
Örgütümüz İLD, orta öğrenim 

gençliğinde yapılan özverili bir çalışmadan sonra, geniş bir kitle ta- 


banıyla kuruldu. Hızlı bir şekilde de yığınsallaşmaya başladı. Bu, gerici güçlerin sözcüsü gerici-faşist- sömürücü MC'nin gözünü korkuttu. Saldırılar örgütümüz üzerinde: yoğunlaştırıldı. Birçok arkadaşımız hunharca katledildi, yaralandı; bunlardan, kurucu üyemiz NEVZAT BULUT, faşist canilerce kurulan bir pusuda, hunharca top- 


dıramadı. 
— Can güvenliği konusunda analara ne diyorsunuz? 

Analar, can güvenliği konusunda önemli bir yer tutmaktalar, İlerici Liseli Gençlik olarak analarin çocuklarını, arkadaşlarımızı, fuşist canilere kırdırmamak için mü cadele etmelerini, bizlere yardımcı olmalarını, ayrıca, Okullarda çok önemli işlevleri olan «Okul Aile.Birlikleri'nde» aktif görev almalarını ve böylece okulların demokratik- 


) leştirilmesinde bizleri desteklemeraklara düşürüldü. Ardından Sl- 


3 Boğaz Köprüsü yapılabilir 


lerini istiyoruz. Can güvenliğiyle z ! aralı NAN HEPŞEN arkadaşımız, otur- ilgili tüm eylemlerimizde anala- 
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Macunköy, Ankara'ya 20 
dakikalik mesafede küçük takat gelişme halinde olan bir köy. Ankara'nın hemen yanıbaşında olmasına rağmen tüm hizmetlerden yoksun kalmış bir mahalle. Ne 

. doğru dürüst bir yolu var, ne suyu, ne de elektriği. 

Mahalleliler sularını mikrop deryası içindeki kuyudan sağlamak zorundalar. 
Şehirden mahalleye kalkân otobüs sayısı çok az. Ortüokul olmadığı için çocuklatın bir kısmi şehre yakin semtlerdeki okullara gitmek 

„ zorundalar. Otobüsün de 

“çok seyrek kalkması, onlar için büyük güçlükler doğurmaktadır. Mahallelilerin çoğunluğu doğunun bir çok şehirlerinden göç etmişler, kadınlar çalışmıyor, büyük kısmının okuması yazması yok. 

Macunköydek,, muhtarlık seçimlerini ilk kez bir kadın aday kazandı. Fikriye Yaman'ı evinde köyden bir kaç kadınla ziyaret “ ediyoruz. 
Genişçe bir odada kahvelerimizi içerken sohbetimizi sürdürüyöruz : 

— Fikriye hanım adaylığınızı koyduğunuz sirada ailenizden ve çevrenizden gelen tepki nasıldı. 

— Ailem gayet iyi karşıladı, kocam da destek oldu kendisi bir sıralar köy muhtarlığı yapmıştı, ben de kendisine bozi çalışmalarında 


KADINLARIN SESi Sayfa > 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yardımcı olarak biraz tecrübe sahibi oldum. Bu arada çevrem, bilhassa kadınlar beni çok desteklediler. Mahalleli kadınlardan (Hafize abla başı ile doğruluyor) ve : 

— Biz Fikriye hanımı destekledik, daha evvelki muhtarlar mahallenin hiçbir sorununu çözemediler, Fikriye hanıma güveniyoruz, ona yardimci olacağız. . 

— Fikriye hanım mahallenin sorunları nelerdir, öncelikle gerçekleştirmek istedikleriniz nelerdir? 

— Mahallemizin elektriği ve suyu henüz bağlanmış değildir. En kısa zamanda elektrik getirilmesine çalışacağım, mahalleye ortaokul getirilmesi ve öncelikle de yolun yaptırılması işini ele alacağım. Mahallenin ucuz et gereksinimini sağlayacak et ve balık kutumunun bir şubesini açtırmak ve bir posta evi kurulmasını gerçekleştirmek istiyorum. Bütün bunların sırası ile gerçekleşmesi için mahallelilerin bana güvenip, 


yardımcı olmalarını diliyo- 


rum. 

Yeni muhtara tasarıların- da başarılı olmasını dileyerek, son otobüsü kaçırmamak için oradan ayrılıyoruz 


| 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
| Bayramı kutlanıyor. Bu günde çocuklar 
koşarlar, oynarlar yeni rengarenk elbiseler giyerler. Adet böyledir. | Ama pek azı bu sevinci yaşar. Çoğu | sadece koşup oynamakla yetinir. Bazıla-İri bundan da mahrumdur. 
Dileğimiz tüm çocuklarımızın giyinebilmesi, doyması ve mutlu olmasıdır. 
Çünkü gelecek onlarındır. 


İLERİCİ KADINLAR DERNE ĞİNİN BUGÜNE DEK AÇTI 
ĞI İMZA VE DİLEKÇE KAM-PANYALARI SONUÇLARI 
31 ARALIK 1977 GÜNÜ İTİ- 
BARİYLE SÖYLEDİR : 


1 — GÜNDELİKÇİ KA- 
DINLARIN SİGORTALAN 
MASI : 


a — Ev işlerinde gündelikçi olarak her türlü sosyal güvenceden yoksun ve hiçbir haktan yararlanmadan çalışan binlerce kadın vardır. Bu durumun ortadan kalkması için,. yasa değişikliğini önermek amacıyla imza kampanyası acıldı. İmzalar kamuya duyurularak TBMM'ne sunulacak. Bugüne kadar 3829 imza toplandı. Kampanya sürüyor. 
b — Gündelikçi kadınlardan alınan dilekçeler TBMM 


Dilekçe Komisyonu Başkan- - 


lığı'na sunulacak. Şimdiye kadar 64 dilekçe toplandı Toplanmaya devam ediyor. 

2 — 20 YILDA EMEKLİ 
LİK: 

SSK'ya bağlı olarak çaşan kadın işçilerin de memurlar gibi 20 yılda emekli olmalarını sağlamak amacıyla bir imza kampanyası açıldı, Toplanan imzalar kamuya ve TBMM'ne sunulacak. TBMM'de beklenen yasa tasarısının öncelikle ve çıkarlarımıza uygun olarak çıkması isteniyor. Bu güne dek 1936 imza toplandı. 
Kampanya sürüyor. 
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arı suruyor 
3 — NÖTRON BOMBA- 
SINA HAYIR 
Amerika Birleşik Devletlerine egemen militarist 


güçlerin baskısıyla Nötron Bombasının yapımına başlanmasını protesto amacıyla bugün dek 1401 imza toplandı. İmzalar değerlendirilmek üzere Barış Derneği'ne verilecek. Kampanya sürüyor. 

4 — URUGUAY'LI SİYA- 
Sİ TUTUKLULARIN ÇOCUK-LARINA MADDİ YARDIM'da bulunulmasına izin verilmesi giyecek ve oyuncakların bu çocuklara iletilebilmesi için Uruguay Hükümeti'ne gönderilmek üzere bir imza kampanyası açıldı. Kampanva sürüyor, 


başyazıdan devam 


Faşizm emperyalizmin ve tekelci 

burjuvazinin en kanlı diktasıdır, Çıkarlarını korumak uğruna demokrasi- nin, özgürlüklerin yok edildiği, insanların hunharca işkence edilip öldürüldüğü en baskıcı sömürü düzenidir. 
Onlar için önemli olan evlât değil para, sadece paradır. 
DİSK'in 20 Mart «Faşizme İhtar Eylemi» de bu gerçekleri açık seçik kavrayan işçi sınıfımızın faşizme karşı bilinçli bir protestosudur. Öğretmenler, kadınlar, gençler hukukçular tüm demokrasiden yana güçler de bu anti-faşist eylemin yanında yerlerini almışlardır. Anti-faşist özlem ve isteklerini ortaya koymuşlardır. Böylelikle bir avuç faşist ve faşizm yanlısı güçlerin karşısında büyük halk çoğunluğunun birliği ogerçekleştirilmiştir. 

Bu eylem iktidara karşı yapılmamıştır. Mücadelesinde ona destek olmaktadır. Çünkü faşizme karşı etkin mücadele işçi sınıfının ve halkın katkısı olmadan gerçekleştirilemez. Bu direnişe karşı çıkmak sorumlularını cezalandırmak o faşistlerin ekmeğine yağ sürer. Anti-faşist güçlerin birliğini parçaldr. 'Ne sağ, ne sol' demek de mücüâdelenin esas kaynağını gözardı etmeye yol açar. FAŞİZME KAR-ŞI ETKİN MÜCADELENİN İLK ŞARTI ÜLKÜ OCAKLARI VE MHP GİBİ FA-ŞİST ÖRGÜTLERİN KAPATILMASI-DIR. FAŞİST KATİLLER YAKALANIP CEZALANDIRILMALIDIR. DEMOKRA-SİDEN YANA TÜM GÜÇLERİN CEPHESİNİ KURMAK VE BU CEP-HEDE YER ALMAK ZORUNLUDUR. 
Ancak böylelikle baskı, terör kalkar. 
Gençlerimizin can güvenliği, öğrenim özgürlüğü sağlanabilir, Anaların acıları dindirilebilir. 


Ortadoğu'da Terör 


İlerici Kadınlar Derneğinin «Doğum öncesi ve sonrası izinlerinin birleştirilmesi ve uzatılmasi» konusunda açmış olduğu kampanya ile ilgili olarak yaptığımız röportajlarda çalışan < kadınlar şunları söylediler ; 


Aysel Gülbüdak (Cerrahr-a Hast. Radyoloji Kürsüsünde 


Hamileyken calışma koşullarim daha da ağırdı. Ayrica çalıştığım yerin özelliğinden delayı röntgen çekiminde kullanılan şua ışınlarının da etkisinde kaldım. Belki de bu yüzden çocuğum 
7 aylık doğdu. Sakat clmaması 
mucize. Doğum izinleri çok ye- 


tersiz. 6 aya çıkarılmasını ve ücretsiz izin kullanmayı biz de istiyoruz. 


Hatice Akdeniz (Sguipp İlaç Fabrikasında işçi): 2 çocuğum var. Hamileyken gittiğim SSK de" terleri doğru dürüst muayene €'- mek şöyle dursun, günüme hil: 


Yatumaz diye ölüme rağmen Qidukten sone annesinin yunuwia görülüyor, 


ugan müddet yapuyan bebek 


İsminin açıklanmasını istemeyen bir işçi: SSK doktorlarının zamanında izin vermemeleri yüzünden doğum öncesi iznimden 
18 gününü kullanamadım. Üstelik 
çalışmak zorunda olduğumdan bebeğim 1,5 aylıkken Ordu'ya annemin yanına yolladım. Doğum izimiz İKD'nin istediği gibi birleştirilip 6 ay olsaydı, ben de çocuğumu biraz daha büyütebilirdim. 
Temsilcilerimizden bu isteğimizin toplu sözleşmeye konulmasını istedik. 


inanmadılar. Bu yüzden doğum öncesi iznimi 20 gün az kullandim. İKD'nin bu konudaki kampanyasını destekliyor ve doğum izinlerinin birleştirilerek 6 aya çtkarılmasını bekliyoruz. 


Y Yaşamaz diye ölüme 

terkedilen bebek 

bir gün daha 

| yaşadıktan sonra 

donarak öldü... 

© ÖLÜME TERREOILEN BEBEK BÜTÜN GECE AĞLADIKTAN 


SONRA HADEMELER 
TARAFINDAN BULUNDU. 


Özdemir CİFTÇOĞLU 

Gnad Bin türe dureri eza doğan bir bebek Asinine motie yass | 1Devmu Soy: 7 Sü. #de) | 


yaşayacak bebeği öldürdüler 


Leyla Meto (30 yaşında, Sheraton Oteli santral memuresi): jkinci çocuğuma 6,5 aylık hamileyken çalışma şartlarının çok bozuk olması nedeniyle ve şefle yaptığım bir tartışma sonucu doğum belirtileri başladı. SSK doktoru Nejat Kuranel'in «Önemli değil.» 
demesine rağmen bir hafta sonra Çapa Özel Kliniğinde gece saat 10'da bebeğim 900: gram olarak doğdu. Doktor Mürvet Türkeli «bu bebek yaşamaz.»-diyerek birakip gitti Küvöz de bözük olduğundan çocuğumu paçavralara sararak soğukta bıraktılar. Sabaha kadar ağlayarak yaşayan bebeğimi gören doktorlar Çapa Hastanesine küvöze konmaya gönderdilerse de orada da gereken ilginin gösterilmemesi nedeniyle öğlen saatlerinde bebeğim ölmüştür. Bu olay sadece benim başıma gelmi. 
yor. İşyerimiz havasız ve çalışma koşullarımız çok ağır, bu yüzden 


birçok arkadaşımız erken doğum yapıyor ve hatta bazı durumlarda bebek anne karnında bile ölüyor. 


TÜRKİYE'YE 


Emperyalizmin Orta Doğu” daki maşası gerici İSRAİL hü- 


kümeti, yurtsever FİLİSTİN HALKININ yaşadığı Güney Lübnan'a kudurmuşçasına 


kanlı bir saldırı daha düzenledi. Çocuk, kadın demeden binlerce kişiyi öldürdü. Çocukların yetim, anaların evlâtsız, kocasız kalmasına neden oldu. 
Yerlerinden edilmiş halkın yaşadığı kamplar, çadırlar yərle bir edildi. 

İSRAİL'İN BU SALDIRISI EMPERYALİZMİN GERÇEK 
YÜZÜNÜ BİR KEZ DAHA GÖS-TERDİ, 

Bütün dünya halkları böylece emperyalizmin barış çığlıklarının, insan hakları savunuculuğunun, ne denli sahte ol- 


duğunu bir kere daha gördü, yaşadı, duydu. 

Emperyalizm tüm çabasına rağmen yeniden bir dünya savaşı çıkartma olanağı bulamıyor. Ancak bölgesel savaşlarla ayakta kalmaya . çalışıyor Çünkü emperyalizmin her zaman savaşa ihtiyacı vardır. 

DÜN VİETNAM'DA OLDUĞU 
GİBİ, BUGÜN DE ORTADOĞU AMERİKAN EMPERYALİZMİ- 
NİN SÜREKLİ SICAK SAVAŞ HALİNDE TUTTUĞU BÖLGE-LERDEN BİRİ, 

Kardeş halkları düşman edip birbirine kırdırmak onun çıkarınadır. Çünkü bu halkları sömürmek, kendine bağımlı halde tutmak olanağını daha çok bulur. Amerikan silah te- 


israil'in topçu ateşinden yavrusunu kaçıran bir ana. 


kelleri ancak bu sayede insanları kitleler halinde öldüren, evsiz, sefil bırakan silahlarını satıp, kârlarına kâr katabilirler. Bunun için de milliyetçilik çığırtkanlıklarıyla, savaşlar çıkararak kardeş halkları birbirine öldürtürler. İşbirlikçi hükümetleri silahlandırır, beslerler. Halkların uyanmasını, bağımsız kardeşçe yaşamasını var güçleriyle engellemeye çalışırlar, 

Fakat artık dünya onların istediği tarafa dönmüyor. Emperyalizmin halklara düşman, iğrenç yüzü her gün biraz daha açığa çıkıyor. 

DÜNYA HALKLARI BARIŞ- 
TAN ,BAĞIMSIZLIKTAN, İLER-LEMEDEN, SOSYALİZMDEN 
YANA YÜRÜYOR. 

Bugün değilse yarın emperyalist, haksız savaşlar ortadan mutlak kaldırılacaktır. Bugün barışa, bağımsızlığa kavuşan halklar gibi İsrail halkı da gerici, işbirlikçi hükümetlerin aleti olmaktan çıkacak, Filistin halkının katili olmaktan kurtulacaktır. 

Çünkü daha düne kadar faşist Alman nazileri tarafından kitleler halinde yok edilen, vatanları olmayan, vatansızlığın ne olduğunu bilen bu halk er veya geç yurtları için yıllardır çetin savaşlar veren cesur yurtsever Filistin halkının yanında yer alacaktır. 

ÇÜNKÜ ARTIK EMPERYA-LİZMCAN ÇEKİŞMEKTEDİR. 


ZİYARET 


Uluslararası Demokratik Kadınlar Federasyonunun 
1978 Ocak sayısındaki dergisinde İlerici Kadınlar Derneği 
hakkında uzun bir yazı çıkmıştır. Türkiye ve kadınlarının sorunları, kadınların demokrasi ve ilerleme savaşımına, 
51 seneden beri ilk defa kutlanan işçi sınıfının 1 Mayıs 
Bayramına yığınsal katkılarını, 8 ay gibi çok uzun bir süre devam eden Maden işçilerinin yiğit grevlerine gösterdikleri destek ve dayanışmayı uzun uzun anlatan yazıda özetle şöyle denmektedir : 

«İKD, barışa, gerçek bir kitle hareketinin kadınların katkısı olmadan gerçekleşemeyeceğine inanan, öğrenci, işçi, memur, ev kadınından oluşan kararlı bir grup kadın tarafından kurulmuştur. 

Şimdi örgütlü hale gelmiş olan bu kadınlar, kadınların ikinci sınıf vatandaş olmalarının, az gelişmişlikleri ve ezilmişliklerinin nedenini, toplumun ekonomik ve sosyal yapısında görmektedirler. İKD, başlamış olduğu kampanyalarda «Eşit işe, eşit ücret, her işyerinde, her mahallede kreş; Slilahlanma yarışının durdurulması ve silahsızlanmayı işlemektedirler. Başlıca sloganları ‘Fantom değil, okul, hastane, evler', 'Analar doğurur, faşistler öldürür’ ve 'Evlât acısına soñ’ dur. 

Ülkenin her yanında biraraya gelen ve İKD'de örgütlenen Türkiye'deki İlerici kadınlar yaratıcı elleriyle çocuklarına daha mutlu bir gelecek ve savaşsız, sömürüsüz bir dünya için savaşım veriyorlar, 
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8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ülkemizde de İKD'nin 
düzenlediği bir hafta boyunca çeşitli illerde yığınsal bir şekilde kutlandı. Kapalı salon toplantılarında 8 Mart'ın önemi dile getirildi. Senaryoların, folklor, şiir, türkü, kına gecesi, slayd gösterilerinin ilgi ile izlendiği bu toplantılar ülkemizde demokratik kadın hareketinin yerini, görevini dile getirdi. 

İstanbul'da Kartal-Fatih-Şişli Şubelerinin düzenlediği Kutlama gösterilerinden sonra 6 Mart'ta Pangaltı'da «Sevdiklerim, Unutamadıklarım» adlı bir film gösterisi, 7 Mart'ta birçok sanatçının katıldığı Müzik Şöleni, 8 Mart'ta yabancı konuklarla ortaklaşa düzenlenen bir basın toplantısı, Harbiye Şehir Tiyatrosunda «Ül kemizde Kadınların Toplumsal, Ekonomik, Yasal Sorunları ve Çözüm Yolları» adlı bir açık oturum, Fotoğraf Sergisi ve Slayd gösterisi düzenlendi. 

9 Mart'ta Karikatürcüler Derneği'nin kadın hareketiyle dayanışmasının bir belgesi olan «Karikatürle Kadın Sorunu» adlı bir karikatür sergisi açıldı. 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Kutlama Haftası 11 Mart'ta 
Beşiktaş'tan başlayıp Taksim'de sona eren HAKLARIMIZ-ÇO-CUKLARIMIZ VE DEMOKRASİ İÇİN İERİ Yürüyüşüyle kapandı. 

Beş bine yakın kadının yığınsal olarak çocuklarıyla katıldığı yürüyüş demokrasi savaşımında kadınların vazgeçilmez bir güç olduğunu bir kez daha kanıtladı. 


AFİŞLEME VE BİLDİRİ 

Ayrıca, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle İKD üyeleri Ankara ve İstanbul'da yığınsal afişlemeler ve bildiri dağıtımı yapmışlardır. Gerek afişleme, gerekse bildiri dağıtımı ilgiyle karşılanmış ve beğeni kazanmıştır. 
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Dünya Kadınlar Günü Kutlama haftası programı içersinde 8 Mart günü Harbiye Şehir Tiyatrosunda «Ülkemizde Kadınların Toplumsal, Ekonomik, Yasal Sorunları ve Çözüm Yolları» konulu bir açık oturum düzenlendi. Oturuma İKD adına katılan Saadet Arıkan konuşmasında özetle «Kadın sorununun sınıfsal bir olay olduğunu, yüzyıllar boyu ezilen, horlanan kadının; kapitalist toplumla birlikte üretimde yerini almasına karşılık, ucuz işgücü ve bilinçsiz oy kaynağı, tüketici, seks ve süs sembolü olmaktan kurtulamadığını, sonuç olarak da kadınların kurtuluşunun sömürünün ortadan kalkmasıyla sağlanacağını, yani 


açık oturum ~~ 


sosyalist toplumla mümkün olacağinm» belirtmiştir. 


Diğâr konuşmacılardan Özgül Erten (Hukukçu) ise, «Kadınların Anayasada bütün haklara sahip olduğunu, fakat bu hakların sadece kâğıt üzerinde kaldığını, örneğin Anayasada eğitim özgürlüğü yasasına rağmen kırsal kesim kadınlarının % 60'ının okuma yazma bilmediğini, bunun gibi evlilik, çalışma, oy kullanma, kadın - erkek eşitliği gibi yasalarla belirlenen hakların bile, kapitalist düzenin çarpıklığından dolayı kadını, erkeğe ekonomik yönden bağımlı kılmaktan kurtaramadığını» anlatmıştır. 

Tabipler Odası Başkanı Erdal 


di 


8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
İKD Eskişehir Şubesi tarafindan düzenlenen toplantıda kutlanmıştir. 

Koro, şiir ve slaytlardan oluşan 8 Mart senaryosunun özellikle izlendiği dikkati çekmiştir. 

Toplantıda elişlerinden oluşan sergi düzenlenmiş ve büyük ilgi görmüştür. 


İKD Antakya Şubesi koro, folklor ve senaryodan oluşan bir programla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Geceye katıim çok sayıda oldu. Samandağlı ilerici kadınların da yığınsal olarak gelmeleri geceye ayrı bir renk kattı. 


5 Mart 1978 pazar günü İKD 
İzmir Şubesinde de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. 

Günde, koro, folklor, senaryo yanında halk türküleri de yer aldı. Ayrıca Çamdibi Temsilciliğinin hazırladığı Rumeli Oyunları ile Çimentepe Temsilciliğinin hazırladığı Kürt Korosu güne renk kattı. 

Temsilciliklerden ve çevre illerden çok katılım oldu. Günde, 8 
Mart'ın önemi vurgulandı. Dünyada ve Türkiye'deki kadın hareketinin gelişimi işlendi. 


Bu yıl 8 Mart'ı Kutlama Hat Onger'in davetlisi olarak 4 yabar Sovyet Kadın Komitesi adına, lina Burkova ve Tatyana Oskalko: UDKF temsilcisi olarak Liliana Al rasyonu adına Keti Samara. 
Konuklar kaldıkları süre için Şubeleri, temsilcilikleri ziyaret e dılar. Grundig Fabrikasını da ziya yemeği yiyerek fabrikanın kreşini Aynı zamanda ülkelerinin ka nı anlatan konuklar Türkiyeli kadı 


Atabek ise, «Türkiye'de kadın sorununun sınıflı toplumun getirdiği sorunlar olduğunu, çocukluktan beri kadının bilinç özgürlüğünden yoksun olarak az gelişmiş toplumun bütün çarpık değerleriyle yetiştirildiğini bundan dolayı da sorunlarını çözecek durumda olmadığını ve kadınların örgütlenerek hakları için mücadele vermelerini» istedi. 

CHP İstanbul Milletvekili Metin Tüzün ise «Diğer konuşmacıların da ortak olarak belirttikleri gibi kadın sorununun bütünüyle sınıfsal olduğunu, bunun çözümünün de ancak sömürünün ortadan kalkması, sınıfsız topluma geçilmesiyle yani, Sosyalizmle mümkün olacağını» belirtti. 
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na İKD Genel Başkani Beria onuk da katıldılar. 

cerleme Fabrikası Müdürü Ga- 
3ulgaristan Kadın Komitesi ve ova ve Yunan Kadınlar Fede- 


KD'nin çalışmalarını izlediler. 
k, üyelerin sorularını yanıtlaeden konuklar orada bir öğle diler. 

rının sorunlarını kazanımları- a en iyi dileklerini ilettiler. 


p 


İS YERİNDE 


Dünya Emekçi Kadınlarının Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü 8 Mart İKD Bursa Şubesinde yığınsa! olarak kutlandı. 4 Mart- ta Tayyare Sinemasını emekçi kadınlar doldurmuştu. Faşizmin lanetlendiği, faşizme karşı verilen mücadelenin, Türkiye'de İKD'nin bu mücadele içindeki yerinin anlatıldığı senaryo, şiir, türkü, marş ve halk oyunlarıyla zenginleştirilmişti. 

İKD Bursa Şubesi üyelerinin çabalarıyla hazırlanan el işleri ile 


8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
18 Mart gecesi Zonguldak'ta kutlandı. Geceye çeşitli mahallelerden genç kızların ve kadınların yığınsal bir şekilde katılmaları sağlanmış, ayrıca Bartın-Yenice ve Çaycumalı ilerici kadınlar kalabalık gruplar halinde gelmişlerdir. 

Başkanın açış konuşmasıyla başlayan gece demokratik kuruluşlardan gelen dayanışma ve kutlama mesajlarının okunmasıyla 


«8 Mart Dünya Emekçi Kadinlar Günü» Ankara'da İlerici Kadınlar Derneği Ankara Çankaya Şubesinin düzenlediği bir gece ile yığınsal olarak kutlanmıştır. Gecenin açış konuşmasını yapan Şube Başkanı Filiz Kardam 8 Mart'ın önemini ve bu önemli günde İKD' nin istemlerini anlatan bir konuşma yapmış, günümüzde ilerici kadın hareketinin gelişmekte olduğunu söylemiştir. 

Öte yandan geceden önce İKD'nin çalışmalarını yansıtan bir fotoğraf ve el işleri sergisi açılmış ve bu sergi gecenin ziyaret-Çileri tarafından ilgiyle karşılanmıştır. 

Sergiden sonra ziyaretçilere sunulan «Faşizm ve Kadın». konulu gösteride faşizmin tırmanışı ailatılmış ve Ulusal Demokratik Cephe'de birleşmenin gerekliliği belirtilmiştir. Konuşmacının konuşması ve koronun şarkıları, marşları sık sık seyircilerin coşkulu sloganlarıyla kesilmiş, gecenin bitiminden sonra da uzun süre seyircilerle birlikte marşlar söylenmiştir. 


açılan sergi büyük ilgi gördü. Saygı duruşundan sonra analara ve tüm insanlığa zulüm, evlât acısı, işsizlik, pahalılık getiren faşizmin tarihteki yeri anlatıldı. 


«Faşizm anaların siperini aşamaz», «Faşistler öldürür, analar doğurur», «Yaşasın İKD», «Yaşasin UDKF», «UDC'de birleş» sloganlarının haykırıldığı bu günde, Bursalı kadınlar faşizme geçit vermeyeceklerini bir kez daha kanıtladılar, 


devam etmiştir. Geceye ayrica CHP Zonguldak senatör ve milletvekillerinden de başarı mesajları gelmiştir. Gece, 8 Mart'ın önemini vurgulayan konuşmalar, koro, folklor ve şiirlerden oluşan bir senaryo şeklinde halka sunulmuştur. 


Kitap, elişleri ve gazete sergileri açılmış, yerel basında 8 Mart’ ı ve kutlamaları anlatan yazılar çıkmıştır. 


. 4 Mart 1978 Cumartesi gecesi IKD 8 Martı Bademler Köyü'nde 


yığınsal olarak kutladı. Böylece 
Türkiye'de ilk defa bir köyde 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanmış oldu, 


Köy tiyatrosunda yapılan kına gecesine 500 izleyici katıldı. Köy kızları kırmızı eşarplarını bağlayıp 


8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
Diyarbakır'da da yığınsal olarak kutlandı. 


Ülkemiz kadınlarının sorunlarını ve özellikle kadınlarımızın ezgiye ve sömürüye karşı savaşımlarını konu alan senaryo, şiirler, folklor ve koronun da katılımıyla daha da anlam Kazanan gecede ayrıca kadın konulu bir resim sergisi ve elişlerinin, kitapların, afişlerin satıldığı bir başka sergi de açılmıştır. 


İKD İskenderun Şubesi 4 Mart 
1978 günü Şube binasında yapılan bir programla 8 Mart'ı kutladı. 
Üyelerin gerçekleştirdiği bir senaryo, halk türküleri, koro ve şiirlerden oluşan program büyük ilgi gördü. 


İKD Mersin Şubesi 4 Mart 1978 
günü çok sayıda emekçi kadın ve konuğun katıldığı, koro, halk türküleri ve senaryodan oluşan bir programla 8 Mart'ı kutladı. 


8 Mart Adana'da da 5 Mart 
günü yüzlerce kadının katıldığı bir toplantıyla kutlandı. Coşkulu bir hava içinde geçen toplantıda Senaryolu oyun, folklor ve halk türküleri ver alıyordu. 


8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü Uzunköprü Aile Sinemasıi'nda yığınsal olarak kutlandı. 
Keşan'da da aynen tekrarlanan program ilçe halkı tarafından ilgi ile izlendi. 


gazete sattılar, Kapıda ise ilkokul öğrencileri -Önlükleriyle, gelenlere 
çiçek sundular, Köy erkekleri 8 
Mart Dünya Kadınlar Günüdür diyerek kadınları ön sıralara oturitular. 

Coşkulu bir şekilde geçen gecede köy çocukları koro ile, genç kızlar çayda çira ile programa eşlik ettiler, 
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Pi E 

Evet ” 
E KORUYUCU HEKİMLİK 
1977 1 Mayıs'ında KORUYUCU HEKİMLİK NE DEMEKTİR? 
bir yanda Koruyucu hekimlik, hasta olanı ilaçla-ameliyatla iyisenin geleceğini leştirmek yerine, insanların hastalanmasını önlemektir. 
boğmak Hastalığı meydana getiren, kolaylaştıran, sağlığa zarar isteyenlerin veren nedenler ortadan kaldırılırsa hastalıkların pek çoğu nefretini önlenebilir. noruyucu hekimlik, sağlık hizmetlerini bu ama- bir anda dö ca uygun olarak düzenlemektedir. 

Y KORUYUCU HEKİMLİK HİZMETLERİ NELERDİR? 
işçi sınıfının Bu hizmetlerin başlıcaları : gücünü, a) Toplum bireylerine hastalıklardan nasıl korunaca- 


kararlılığını ve disiplinini gördün. 
Bundan sonra 


ğını öğretmek amacı ile sağlık eğitimi vermek. 
b) Ana - Çocuk sağlığı hizmetleri, 


c) İşçi sağlığı hizmetleri. 
d) Çevre sağlığı hizmetleri. 


1 Mayıs'ları A e) Erken teşhis ve koruyucu tedavi hizmetleri. 
yaşatmak senin ANA - ÇOCUK SAĞLIĞI NEDEN ÖNEMLİDİR? 
elindedir. 


Kişinin sağlığı ana karnında etkilenmeye başlar. Annenin gebelikte fena beslenmesi, geçirdiği hastalıklar, kullandığı ilaçlar bebeğin sağlığını bozar. Bebeğin doğumdan sonraki gelişmesi bütün hayatı boyunca sağlik durumunu etkiler. Anne gebelik öncesi ve gebelikte doktor denetimi altındaysa düşükler, ölü doğumlar önlenebilir, bebeğin doğumda sağlıklı dünyaya gelmesi sağlanır. Doğumdan başlayarak beden ve zekâ yönünden sağlıklı gelişmesi için de annenin eğitimi gereklidir. Anne çocuğa nasıl bakacağını, hangi aylarda hangi besinleri yiyeceğini bilmelidir. Çocuğun bulaşıcı hastalıklardan korunması için aşılarının zamanında yapılması koruyucu hizmetlerdir. Çalışan annenin çocuğunu bırakabileceği kreşlerin açılması, bebeğin sağlıklı gelişmesine, annenin ruh- 


Vesilen ÖZEN (47 yaşında, ev kadını) 

Geçen 1 Mayıs'a katılmadım. Çocuklarım katıldı. Şimdiye kadar 1 Mayıs'ın işçi bayramı olduğunu bilmiyordum. Şimdi biliyorum, İKD ile gelecek 1 Mayıs'a gideceğim. 

Bize söylüyorlar ki, «bu kanlı bayramdır, çocuklarınızı göndermeyin.» Bu bana göre şanlı 1 Mayıs bayramıdır. 

Ben üye olarak her zaman İKD ile beraberim. Ve onlarla, çocuklarımla 1 Mayıs'a katılacağım. 


çarlinin melekleri 


Çarli'nin Melekleri deyince, hemen aklımıza biri sarışın, biri esmer, biri kızıl 3 güzel kiz, 3 güzel yüz ve 3 güzel vücut geliyor. 

Bu 3 melek, silah çekiyor, adam izliyor, tehlikelere atılıyor. Kimin için, ne için? İşte burası belirsiz. Bildiğimiz tek şey, patronları Çarli adına çalıştıkları. Çarli yakışıklı mı, genç mi bilmiyoruz. Ama kotrası olan varlıklı biri, bu belli. 

Çarli para için iş yapan bir özel hafiye. Bir özel teşebbüs. 
Elbette parası olanların, zenginlerin hizmetinde olacak. Bizim 3 melek de Çarli'nin ückorkak titrer 
Cesur Savaşır 


TSENA ÇONOS 


Komşumuz Bulgaristan'da kültürün halkla okaynaşmas;, ülkede pek çok sanatçi ve edebiyatçı yetişmesine neden olmustur. Bu yapıtlar uluslararası düzeyde de büyük ilgi ve saygınlık görmüştür. Bugün size tanıtmaya çalıştığımız roman böyle değerli bir kadın romancının, Tsene Çonos'un bir romanı. 
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retle çalıştırdığı elemanlar olduğuna göre... Melekler, gerçekte parası olan şeytanların hizmetinde demektir. 


Bu 3 güzelin, melekliği biraz da, yüzünü bile görmedikleri ama onun kârı için tehlikeye atıldıkları patronları Çarli ile uslu-uslu, ve uysalca geçinmelerinden geliyor olmalı. Filmin en ilginç yanı parababalarının adına is gören bu 3 
özel polisin kadın oluşu. Hem de 3 güzel kadın oluşu. Öyle ki, 3 güzel polis tabancadan ve mesleki bilgiden çok dişilik ve güzellik silahını kullanıyor- 


KİTAPLIĞIMIZDAN 


Romanın konusu Bulgoris- tan'in Vidin — şehrinde 1923 - 
1943 yılları arasında geğer. 
Sonos ailesinin üç oğlu vardı. Malin, Boyan, Kosta, Baba Çonos devrimci bir kişiydi. 
Faşistler dört bir yandan saldırıya geçmişlerdi. Ülke büyük olaylar eşiğindeydi. Baba Çonos partiliydi. 

Boyanın çocukluk yılları Moskova'da geçti: Okula or- da başladı. Yazın Moskova yakınlarında bir köye piyoner {ilerici gençler) kampına gitti. 
Çocuklar-orada çok şeyler öğrendiler ve daima o günlerin anısını yüreklerinde taşıdılar, Emeğe saygıyı, bütün emekçileri sevmeyi, arkadaş sevgisini, birlikte yaşadıkları insanlara karşı dürüst olmayı. 


Bulgaristan'a baba Çonos' 
u partisinin çağrısı ile döndüler. 


lar. Böylece, pous bile olsa kadınlar için önemli olan seks ve güzelliktir, görüşü bilinçle- 

“re yerleştiriliyor. Üstelik bu, film yapımcısı için de çok kârl bir yaklaşım. Polisiye. bir macera kadar, belki ondan da çok, güzel saç, güzel bacak ve vücut seyrettirarek bol müşteri buluyor. 

İşte her pazar akşamı, heyecicla beklediğimiz, «Çarli'nin Melekleri»nin en kanlı değil ama, en kârlı macerasi bu. 


Gelin artık Çarli'nin Meleklerini biraz daha bilinçle seyredelim. 


Boyan artık delikanlı. Öğretmenleri ondan çalışkan, azimli, alçak gönüllü diye bahsediyorlar. 

Bulgar Gençlik Örgütü üyesi Boyan köyleri dolaşıyordu. Her zaman mutlu dönerdi. «Özgürlüğü uğruna savoşan halk kolay boyun eğmez. 
Savaşları doğuran kapitalizm çöktükten sonra savaşlar ortadan kalkacak, yeryüzü cennetten güzel olacak» derdi. 

Uluslararası durum gerginleşiyordu, faşist Almanya saldırganlaşıyor yayılıyordu. Vidin parti örgütü çalışmaları hızlandırmıştı. Köy, kent halkına faşizmin iç yüzünü anlatmak, kudretli savaşçılar ordusu kurmak gerekti. Her güzel şey emekle ve savaşımla elde edilirdi. Gençler sıcak, kar, tipi demeden köy köy dolaşıp toplantılar düzenliyordu. 
Bu Vidin polisinin hoşuna gitmiyordu. Boyan'ın aleyhinde- ki curnal dosyası durmadan kabarıyordu. 

Analık ne zor, ne zor şey, yürek çarpıntıları içinde bekismek kolay mı? Anaların sahip olduğu sabır gücüne şaşıyorum. Korkardı hep, «her 


sal sağlığının korunmasına olanak tanır. 


şeyi sen yapıyorsun, asacaklar seni» derdi. Ama gençlerin örgütlü çalışmaları karşısında hayranlığını gizleyemezdi. Onlar namuslu, coşkulu, cesur çocuklardı. 

Baba Çonos'u sürgüne yolladilar, uzaklara. Boyan iki kez tutuklandı. Bir süre Vidin'den ayrı kaldı. 


Bu hikâyenin sonunu kitap- tan izleyin sevgili okurlar. Gerisini anlatmak pek kolay degil. Tutuklandı gene Boyan. 
Ben, anne Çonos'un şu sözleriyle bitirmek istiyorum. 

Sevgili Okuyucu, sen, belki hayatında hic bir zaman faşistlerle karşılaşmüyacaksın. 
Bizim sik sık rastladığımız küstah, alçak, vicdansız ve utanmak nedir bilmeyen faşistlere rastlamayacaksın! Buna rağmen nefret et onlardan! 
Eğer oböylelerine rastlarsan, intikam al! Dünyada yaptıkları canavarlıklar için!.. Sayısız ananın döktüğü göz yaşları İçin!.. Binlerce çocuğun yüreğine dehşet saldıkları için intikam al! 

Yayımlayan : Haböra Kitabevi Fiyatı : 30 TL. 


Devam edecek 


BİR GAZETEDEN VE TV'DEN ALINTI 


Özay Gönlüm ninesini boşladin gibi... Ekrana zaten ender çıkıyor. Çıktığında da yö türkü söylüyor; ya napoliten... 

— «Peki, nine ne yapıyor?» 

Şimdi ne yaptığını bilmiyoruz ama bir zamanlar özdeyişlerini peşpeşe sıralârdı. 

İşte onlardan dördü : 

— «Karı kısmını alaya soktun mu yakışmalı, duvara vurdun mu yapışmalır. 

— «Erkek kısmı beygir gibidir. Hem sever, hem deper...» 

— «Kan kısmına gökte düğün ver demişler, merdiven dayayıp tırmanmaya kalkmış» 

— «Yağmur tavında ekilen darıdan, kocasından sonra kalkan karıdan hayır gelmez...» 


HEM GÜL, HEM DÜŞÜN. 


wks 


NÖTRON BOMB 


DÜNYA KADINLARI 
«NÖTRON BOMBASINA 
HAYIR!» DİYORLAR 

Eşyalara zarar vermeden tüm canlıları yok eden ABD'nin yeni buluşu NÖTRON OBOMBASI'na tepkiler büyüyor. 

UDKF (Uluslararası Demokratik Kadınlar Federasyonu) bir bildiri yayınlayarak dünyadaki tüm kadınları Nötron bombasının üretiminin durdurulması için, silahlanma yarışına son verilmesi için, her türlü kadın örgütünü, çocukları koruma derneklerini, partileri, sendikaları, dini kuruluşları, köy ve gençlik örgütlerini seslerini yükseltmeye çağırdı. 

Bu çağrı üzerine PO- 
LONYA - YENİ ZELAN- 
DA - MEKSİKA - ÇEKOS-LAVAKYA - JAPONYA - 


ASINA HAYIR 


“SOVYETLER BİRLİĞİ - ARJANTİN - FEDERAL 
ALMANYA VE HİNDİS- 
TAN'da kadın dernekleri ayrı ayrı bildiriler yayınlayarak bu çağrıya uyduklarını ve tüm kitle kırım silahlarıyla birlikte Nötron Bombasının Yasaklanması, Silahlanma Yarışına Son Verilmesi ve Yeryüzünde Barışın Egemen Olması için savaşım vereceklerini bildirdiler. 
Nötron Bombasının anavatanı ABD'de de «Irk Eşitliği ve Ekonomik Eşitlik (oOİçin Kadınlar» (WREE) adlı örgüt de 
Nötron Bombasının yasaklanması için her şeyi göze aldıklarını, Beyaz Saray önünde her gün gösteri: düzenlediklerini ve eylemlerini yaygınlaştıracaklarını bildirmişlerdir. 


doktora gitmek 


gerekir 


Bize uzun bir mektup yazan Suzan Özçelik, gerçekten birçok anne ve babayı düşündüren bir sorunu dile getirerek cevaplamamızı istemiş. 

Mektup özetle söyle: w...Çocuklarımdan büyüğü kızım 4 
yaşında geceleri kışın devamlı yazın seyrek olmak üzere Gi tını ıslatıyor. Tahlil yaptırdım normal çıktı. Amcası 17 yaşındadır hâlâ altını ıslatır. 
Pek inanmıyorum ama soya çekim diyorlar. Kızım sürekli yalınayak dolaşır... Küçük oğlum 2 yaşında. Hâlâ çişini söylemiyor. Çok. sinirli, çok zor ikna olur. Büyük bir hastalık geçirmedi ama 14 aylıkken balkondan düştü. Araştırmalar sonunda normal çıktı ama ben endişeliyim... Ör ğütlerinizi sabırsızlıkla bekliyorum.» 

Suzan arkadaş, 

Çecuk tuvalet ihtiyacını genellikle 2-2,5 yaşında söyler. 
Bu yaştan sonra çocukta ge- 


ce veya gündüz altını ıslatma görülüyorsa, ilk önce doktor muğyenesinden geçmesi gerekir. Bir bevliyeciye götürmeniz iyi olur. 

Herhangi bir organik bozukluğu yoksa; aile ortamındaki bozukluklar, (Ana-baba gecimsizliği, kardeş kıskançlığı) çocuğun cevre ile olan uyuşmazlığı, ailede genel olarak tuvaijet eğitiminin yanlış verilmesi, soya cekimin etkisi üzerinde durulmalıdır. Çocu čun aşırı üşütmesi, uykusunun ağır olması, çek sulu şeyler yemesi de altını ıslalması- na neden olabilir. Yatmadan önce tuvalete götürmenin yararı vardır. Böyle durumlarda organik bir rahatsızlığı yoksa cocuğu bir hastanede- ki uzman psikolog veya pedagoglara götürmekte ve nedenlerini saptayarak bir an önce tedavi ettirmekle yarar vardır. 

Dostça selamlarımızla... 


Irkçılığa karşı savaşım Barış için savaşımdır 


21 Mart «IRKÇILIĞA KARŞI SAVAŞIM GÜ- 


NÜ»dür. 


rnin, kimyasal o silahların, — Halklâr arasında ilişkilerin Kitle imha silahları ve ye- derinleştirilmesi, kalıcı bir ni tip silahların üretiminin barışın sağlanması, buna yasaklanması ve böyle si- böğli olarak çocuklar ve lahların yok edilmesi. gençler için özel program-Askeri harcamaların azal- lar hazırlanması, 

tılması ve özellikle gelişen — Dünya Silahsızlanma Konülkelerdeki halkın eğitimi, feransının en kisa zaman- sağlığı ve temel ihtiyaçla- da bu önemli sorunlarö rını karşılaması için ayri- dünya ölçüsünde çözüm lan bütçenin artırılması. getirmesi. 


1978 Mayıs-Haziran ayların- 
da Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda: silahsızlanma özel oturumu yapılacaktır. UKDF silahsızlanma savaşımında çok önemli bir yer tutacak olan bu oturuma bazı önerilerde bulunmuştur. Hazırlık komitesinin özel dikkat göstermesi istenen öneriler şunlardır : 

— Nükleer silah araştırmala- 


21 Mart Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, 
Güney Afrika'da beyaz azınlığın düzenlediği, yüzlerce insanın ölümüne sebep olan, Soweto ve Sharpeville katliamının anısına kabul edilmiştir. Bu günde bütün ülkelerde ırkların cinayetleri, zulümleri, ıwkçı baskı ve terör lanetlenir. Ve ulusal baskı altında olan halklarla dayanışma eylemleri düzenlenir. 


1 


çocuklarımızın dünyası 


BALIKÇININ MASALI mayacak, yalvarmayı birakmış. 

Bir varmış, bir yokmuş evvel za- Aksam olmuş balıkçı evine dönman. içinde kalbur saman içinde bir müş. Balık o zamana kadar ölmüş- balıkçı varmış, Her gün balık tutar, müş; balıkçı koltuğa oturmuş düşünvaktini öyle geçirirmiş. Bir gün yine müş, düşünmüş demiş ki : «Keşke bi- bir balık tutmuş, balık yalvarmış, «ne taksaydım, yuvasına kavuşurdu » olur beni birak» demiş; balıkçı aldir- Özge DERMAN mamiş bile. balık anlamış ki bırak- Şair Nedim Ilkokulu Il- B 


BU DÜNYANIN HALİ NE? 

Bu ne biçim dünya? Bir yanda savaş, bir yanda zenginlik. Bu dünyanin işi ne oldu? Savaş, açlık, fakirlik, zenginlik bu dünyayı yıkıyor. Çocuklar açlıktan ölüyor. r 

ANALAR, BABALAR ÇOCUKLARI- Ee NIZI KORUYUN. 2 SE 

Selim ÇİÇEK 
Ali Ülker İlkokulu 
2. sınıf öğrencisi 


BIRAKIN ÇOCUKLAR 
YAŞASIN 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ilerici kadınlar derneğinden haberler 


— ÇİN ÇİN BAĞLARI TEMSİLCİLİĞİ AÇILDI 

Ankara'da uzun süredir örgütlenme çalışmalarının sürmekte olduğu Çin Çin Bağlarında İKD Temsilciliği açılmıştır. Şubat ayı içinde yapılan açılışa mahallede oturan 


kadınlar katılmışlardır. 


Resimde Ankara Çin Çin Bağları Temsilciliğinin açıhş gününden 'bir an görülüyor. 


ÇOCUKLAR DA HAVA KİRLİLİĞİNE KARŞILAR 

— İKD Çankaya Şubesince hazırlanan çocukların «HAVA KİRLİLİĞİ» ile ilgili basın toplantıları ilgiyle izlenmiştir. 


Maden-İş'e (o bağlı Grundig Fabrikasında 250 kadın işçi çauşıyor. Bu kadın işçilerin 25'ini tisiici Kadınlar Derneği üyeleri oluşturuyor. Her perşembe saat 12.00 - 1.15 arası tüm kadın işçilere seminerler verilmekte, bir konu bant Usulüyle yani 25-30 kişiye verilerek bir ayda bitiriliyor, 

Resimde Seminere katılan işçilerden bir grup görülüyor 


SAHİBİ ; BERİA. ONGER, SORUMLU YAZI İŞLERİ RE HAN KAT 2 NO: 26 CAĞALOĞLU TL. 6 AYLIK : 18 TL. YURTDIŞI 75 TL. DİZGİ: CA OFSET, TÜRKİYE DAĞITIMI : 


Resimde Ankara'daki kirli havadan etkilenen ve bu ko: nuda görüşlerini açıklamak üzere açık oturuma katılan çocuklar görülüyor 


ANKARA-ETLİK BÖLGESİNDE FAŞİST İŞGALE VE 
BASKILARA KARŞI 
KAMPANYA SÜRÜYOR 

Bölgede can güvenliğini sağlamak amaciyla okullarda öğrenci-öğretmen-veli (o dayanışmasını gerçekleştirmek ve çevrede faaliyet gösteren faşist örgütlerin kapatılması için ilerici kadınların ve ilerici gençlerin yaptıkları çalışmalar devam ediyor. 


* Ankara Öveçler mahallesin- de İKD'li kadınlar Hava Kirliliğine karşı bir imza kampanyası başlatmışlardır. TRT Televizyonunda yayınlanan «Nefes Almak İçin» adlı program doğrultusunda açılan bu kampanya halen sürmektedir. - 


IKD Çankaya Şubesi 
Üyesi 

SEVİM ERDOĞAN'ı yitirdik. 

O, pek çok yönüyle örnek bir arkadaşımızdı. 

Anısı her zaman canlı kalacaktır. 


İKD Trabzon Şubesi 5 
Mart 1978 günü açıldı. 
Bir konuşmayla başlayan açılış toplantısı, kor, saz ve türkülerle devam etti. 

8 Mart Dünya kadınlar 
Gününü de dernekte kut: layan Trabzonlu ilerici kadınlara çalışmalarında başarılar dileriz. 


MD. BERRIN UYAR. ADRES: BABIÂLİ CAD. TASVİ- 
- İSTANBUL. FİYATI : 300 KURUŞ. ABONE FİYATI : 1 YILLIK : 36 
MET/ ER MATBAASI, FİLM : TAB GRAFİK. BASKI : KARA- 
TEMEL DAĞITIM. SON BASKI TARİHİ : 3 NİSAN 1978 


— BALIKESİR'İN İVRİNDİ İL-ÇESİNİN OKÇULAR KÖYÜN- 
DE İLERİCİ BİR BAYAN ÖĞ-RETMENE MHP YANLISI İKİ SALDIRGAN TARAFINDAN TE-CAVÜZ EDİLDİ. 

Birisi imam olan iki saldırgan tarafından pencereden girilerek gerçekleştirilen iğrenç olay çevre halkı tarafından tepkiyle karşılanmıştır. İvrindi TOB-DER şubesi tarafından düzenlenen yürüyüş ve miting- de İlerici kadınlar adına da İKD Balıkesir Şube Başkanı bir konuşma yapmış ve çevre halktan, işyerlerinde, mahallelerde faşistleri barındırmamalarını istemiştir. 


— ADANA SEYHAN 

TEMSİLCİLİĞİ AÇILDI 

İKD Adana Seyhan Temsilciliği 12.2.1978 günü çevrede oturan kadınların katılımıyla renklenen bir toplantıyla açıldı. Toplantıda konuşmalar yapıldı, mesajlar okundu, türküler söylendi. Resimde temsilciliğin açılış toplantısına katilan kadınlardan bir bölümü görülüyor. 


— UZUNKÖPRÜ ŞUBESİ 

2. OLAĞAN KONGRESİ 

YAPILDI 

18.3.1978 cumartesi günü. 
yapılan kongre sonunda Keriman Guşa Başkanlığa seçilmiştir. Arkadaşlarımıza çalışmalarında başarılar dileriz. 


ZONGULDAK ŞUBESİ POLİKLİNİK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR 
Şubenin Karaelmas ve Ontemmuz mahallelerinde düzenlediği poliklinik çalışmalarında toplam 83 hasta muayene olmuş ve ilaçlarını ücretsiz olarak almıştır. 
Resimde döktor tarafından muayene edilen bir çocuk görülüyor. 


KOZLU'DA ANTİDEMOKRATİK 


BASKILAR 


—-13-Mart 1978 günü Kozlu' da yasal izni alınmış İKD afişlerini asarken yakalanan ve 


karakola götürülen gençlere iki saat süreyle copla dayak atılmıştır. Bu olay İKD Zonguldak Şubesi tarafından şiddetle kınanmıştır. 


YAZIŞMA ADRESİMİZ 


bu sayı 23 bin adet basıldı 


KADINLARIN SESİ 
GAZETESİ 'BABIALİ CAD. 
TASVİRE HAN KAT:2 
NO :26 
CAĞALOĞLU 


İSTANBUL 


